
Hoe zal het gaan met Boaz en Ruth? We lezen ervan in het derde hoofdstuk van het 
Bijbelboek Ruth. Zoek in Ruth 3 naar 18 woorden. Ze passen precies in het figuur. Je schrijft 
de woorden alleen van links naar rechts en van boven naar beneden. 
Welke woorden? Kijk maar in de verzen! 
vers 1: En …, haar schoonmoeder vers 10: En hij zeide: Gezegend zijt gij den … 
vers 2: Is niet …, met wiens maagden vers 11: En nu, mijn …, vrees niet 
vers 3: Zo baadt u en … u vers 12: Nu dan, wel is waar, dat ik een … ben 
vers 4: Dat gij de … zult merken vers 13: Blijf deze … over 
vers 5: En zij … tot haar: Al wat vers 14: Alzo lag zij … 
vers 6: Alzo ging zij af naar den … vers 15: Voorts zeide hij: Lang den … 
vers 7: Als nu Boaz … en gedronken vers 16: Zij nu kwam tot haar … 
vers 8: En het geschiedde te … vers 17: Deze zes maten … heeft hij mij 
vers 9: En hij zeide: … zijt gij? vers 18: Zit …, mijn dochter, totdat gij weet 

 

 


