
 



1. Intro Cantica. 

♫ Gloria Intrada    A. van Vliet 
 

2. Koor & Samenzang.  Komt allen tezamen. 

1. Komt allen tezamen, Komt, verheugd van harte, 
Bethlehems stal in de geest bezocht. 
Zien w’ er dat Kindje, ons tot heil geboren; 
O, laten wij aanbidden, O, laten wij aanbidden, 
O, laten wij aanbidden, Die Koning. 
 
2. De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone, 
Ligt in een kribb’ en op schamel stro! 
’t Is de Beloofde, nu op aard’ verschenen; 
O, laten wij aanbidden, O, laten wij aanbidden, 
O, laten wij aanbidden, Die Koning. 
 
3. Komt, zingt nu die Heiland, Hemels’ eng’lenkoren; 
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind! 
Ere zij God in hemel en op aarde. 
In mensen welbehagen, In mensen welbehagen, 
In mensen welbehagen, voor eeuwig. 
 

3. Opening, schriftlezing en gebed. Door Ds. A.T. Huijser 

 

4. Samenzang.  Lofzang van Zacharias :  3 

Hij speld’ ons dat wij t’ allen tijd, 
Wanneer die blijde heildag rees, 
Van ’s vijands dienstbaar juk bevrijd, 
Hem dienen zouden zonder vrees, 
Naar ’t heilig recht, in ware deugd. 
O dierbaar kind, o stof van vreugd, 
Geschenk van ’t Alvermogen! 
Elk noem’ u Gods profeet, en geev’ u eer; 
Gij treedt voor ’t aanschijn van den Heer’, 
En baant Zijn weg door leven en door leer. 
 
5. Cantica. 

♫ De lofzang van Elisabeth    D. Sanderman   

♫ Kind Gods gelegd in diepe duister   M. v.d. Ketterij 

♫ In de stad van koning David    D. Willcocks 



6. Jubilate. 

♫ Alzo lief had God de wereld          

♫ Het kleine stadje Bethlehem           

♫ ’t Was nacht in Beth’lems dreven, 

♫ Krib en stal vond Hij als woning, 

♫ De Heer’ zij ere tot in de Hoge, 

♫ Ik leg de namen van de kind’ren in Uw handen. 
     
7. Samenzang met collecte voor de onkosten.  

Lofzang van Maria :  1, 2, 3, 6 en 7  

Allen 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer’ 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Vrouwen 
Want ziet, om ’s Heeren daân, 
Zal elk geslacht voortaan 
Alom mij zalig spreken; 
Wijl God, na ramp en leed, 
Mij grote dingen deed; 
Nu is Zijn macht gebleken. 
 
Mannen 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk tezaam 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 
Alle kinderen 
Hij heeft, na lang geduld, 
Met goederen vervuld 
Der hongerigen monden; 
Hij zag geen rijken aan; 
Maar heeft z’, in hunnen waan, 
Gans ledig weggezonden. 



Allen 
Zijn goedheid klom ten top; 
Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren, 
Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost, 
Voor eeuwig, had gezworen. 
 
8. Cantica. 

♫ O Bethlehem, gij kleine stad   D. Willcocks 

♫ Stil in die nacht    G. Strootman 

♫ Immanuël     J.W. Peterson 
 
9. Cantica en Jubilate. 

♫ Hoor de eng’len zingen d’eer   F. Mendelssohn/D. Willcocks 
 
10. Sluiting.   

 
11. Samenzang. Ere zij God. (staande) 
Ere zij God, ere zij God. 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God, in de hoge  
Ere zij God, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde; 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen, in de mensen een welbehagen 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God. 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Amen, Amen. 
 

 

De koren ‘Jubilate’ en ‘Cantica’ danken u hartelijk voor uw aanwezigheid, 

 wensen u Gezegende Kerstdagen 

en een 

Voorspoedig 2025 toe. 

 



Gloria Intrada 
Gloria, gloria, ere zij God! Gloria, gloria, ere zij God! 
Heerscharen daalden terneer, zingend de lof van de Heer’. 
Ver over ’t Wereld rond, klinkt uit der Eng’len mond:  
Ere zij God! Ere zij God! Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. 
Gloria, gloria, ere zij God! 
 
De lofzang van Elisabeth 
Gezegend is die mij, na mijn onvruchtbaarheid, 
ontmoeten wil, nu ook Gods zegen mij verblijdt. 
God zegent u bijzonder onder al de vrouwen; 
gezegend is het Kind Dat u straks mag aanschouwen. 
De Vrucht uws buiks brengt u en mij Gods rijke zegen. 
Dit leven hebben wij door Gods genâ verkregen. 
 
Vanwaar dit wonder dat mij hierin overkomt 
dat nu de moeder van mijn Heere tot mij komt? 
Toen ik uw lieve stem met blijdschap aan mocht horen, 
weerklonk uw groetenis tot in mijn kind zijn oren. 
’t Sprong in mijn buik van vreugd’ en deed mij vrolijk zingen 
van ’t welbehagen Gods in deze zegeningen. 
 
En zalig is die ’t woord van God nu heeft geloofd; 
want wat de Heere door Zijn godsspraak heeft beloofd, 
zal zeker zijn, ’t staat vast wat Hij heeft voorgenomen. 
Het wordt vervuld als ’t Kind op Gods tijd is gekomen. 
Dan zal Gods trouw en ook Zijn waarheid aan ons blijken 
en moet onvruchtbaarheid door Gods genade wijken. 
 
Kinds Gods gelegd in diepe duister 
Kinds Gods gelegd in diepe duister, in ’t duister van de zondemacht. 
Verlicht het aardrijk met een luister als nooit tevoren voortgebracht. 
 
Kind Gods gelegd in diepe duister, in ’t duister van mijn zondig hart. 
Verlicht mijn leven met een luister als nooit tevoren vreugd voor smart. 
 
Een eng’lenmacht zo groot, zo zuiver bracht groots en heerlijk, onverwacht. 
Het blijde nieuws met zang en luister van Jezus’ komst in deze nacht. 
 
In de stad van koning David 
In de stad van koning David, in een nederige stal, 
Lag een Kindje in de kribbe, ’t is de Koning van ’t heelal. 
Jezus Christus, God en Heer’, daald’ op aard’ als Redder neer. 
 
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood 
Allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood. 
Jezus Christus, God en Heer’, daald’ op aard’ als Redder neer. 
 
Eenmaal zal Hij wederkomen Die eens woonde in een stal. 
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal, 
Jezus Christus, God en Heer’, daald’ op aard’ als Redder neer. 



Jubilate: 
Alzo lief had God de wereld     Dat Hij aan ons heeft gegeven,         Opdat een ieder die gelooft, 
Alzo lief had God de wereld    Dat Hij aan ons heeft gegeven          Opdat een ieder die gelooft, 
De wereld, de wereld,     Gegeven, gegeven,   Ja, eeuwig leeft, ja, eeuwig leeft 
God had de wereld lief.     Zijn een’- geboren Zoon.   En niet verloren gaat. 
 
 
Het kleine stadje Bethlehem ligt in donk’re nacht. 
De herders in het wijde veld, zij houden trouw de wacht. 
Maar zie, er schijnt een helder licht: Ook klinkt een eng’len stem. 
De Heiland is geboren nu, ga heen en kniel voor Hem. 
 
De engel, hij zegt ook tot ons: “Geboren is Gods Zoon”. 
Zingt nu tot eer van God de Heer’, looft Hem op blijde toon. 
God ziet in welbehagen neerop elk die Hem verwacht. 
En vrede zal op aarde zijn, Licht in een donk’re nacht. 
 
 
’t Was nacht in Beth’lems dreven,  En ja, juist in die stonde, 
Een schone stille nacht.   In deze zelfde nacht. 
En trouwe herders bleven   Werd hun door Eng’len monden, 
Bij hunne kudd’op wacht.   Het blijde nieuws gebracht. 
 
Zij hoopten saam de vromen  “De Heiland is gekomen, 
Zij wachten immer voort.   In Bethlems kleine stal. 
Of Jacobs Ster zou komen,   Die voor miljoenen vromen 
Naar ’t oud profetisch woord.  Een Herder wezen zal. 
 
 
Krib en stal vond Hij als woning,  Hij daalt tot de zondaars neder, 
’t Kindje klein, dat zal zijn   Hoe onrein zij ook zijn. 
Allermensen Koning!   Hij brengt God hun weder: 
Hoor der eng’len lied Hem prijzen,  Hij kan troosten als zij klagen, 
’t klinkt zo blij, dat ook wij   Elk die hoort, naar Zijn Woord, 
Hem nu eer bewijzen.   Doet Hij ’t Heillicht dagen. 
Refrein:     Refrein: 
Ere, ere zij de Heer’ 
Ere zij God in de hoge! 
Ere, ere zij de Heer’ 
Ere in de hoge! 
 
 
De Heer’ zij ere tot in de Hoge,  In diepe armoe werd Hij geboren, 
En vre-d’op aarde, de mens gena.   In alles werd Hij de mens gelijk. 
Ja, roept het luide uit: De Heer’ zij ere,  Ja, roept het luide uit: In alles werd Hij, 
De Heer’ zij ere, halleluja.   In alles werd Hij , de mens gelijk. 
 
O, dierb’re Heiland voor al Uw liefde 
Brengt U ons harte ootmoedig dank. 
Ja, roept het luide uit: Voor al Uw liefde, 
Voor al Uw liefde, ootmoedig dank. 



 
Ik leg de namen van de kind’ren in Uw handen. 
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. 
Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden; 
Ook niet als Satan ze straks als tarwe zift. 
 
Houdt Gij de kind’ren vast als ik ze los moet laten. 
En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten 
Als zij niet in het schema van de wereld gaan. 
 
Ik vraag U niet, de kind’ren elk verdriet te sparen, 
Maar wees Gij wel hun Troost als z’ eenzaam zijn en bang. 
Wil, om Uws Naams wil, hen in Uw verbond bewaren 
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang! 
 
 
Gemengd koor Cantica 
O Bethlehem, gij kleine stad 
O Bethlehem, gij kleine stad, wat ligt gij stil terneer! 
De sterren trekken langs hun baan; gij slaapt in diepe sfeer.  
Maar in uw donk’re straten straalt het Licht, dat was verwacht; 
De hoop en vrees van jarenlang, in U vereend deez’ nacht. 
 
Want Christus is geboren in deze stille nacht. 
Het mensdom slaapt, maar ’t eng’lenheer houdt over ’t Kind de wacht. 
O morgensterren samen, verkondig deez’ geboort’ 
En lofzing nu het Koningskind; de vreed’ op aarde gloort. 
 
Hoe stillekens, hoe stillekens staan w’ in verwondering! 
Want God verleent aan ’t mensenhart des hemels zegening. 
Geen oor verneemt Zijn komen op d’ aard voor euveldaan; 
En daar, waar harten openstaan, zal Christus binnengaan. 
 
O heilig Kind van Bethlehem, wij bidden U daal neer; 
Doe onze zonden van ons weg, geef ons Uw vrede Heer. 
Wij horen reeds het eng’lenkoor, dat zingt het blijde nieuws:  
O kom tot ons en blijf bij met ons, o God, Immanuël! 
 
Stil in die nacht 
Stil in die nacht werd zonder pracht, 
Jezus in Bethlehem geboren. 
Daar zongen eng’len een lied als nooit tevoren, 
Een lied op een wondermooie wijs. 
Kyrie Eleis! 
 
Stil in die nacht klonk er heel zacht: 
‘Vrede op aarde in de mensen’ 
Herders en wijzen, zij kwamen met hun wensen 
En zochten naar Hem in een paleis 
Kyrie Eleis! 



 
Stil in die nacht werd er volbracht, 
’t geen men eens zag in visioenen. 
Hij kwam naar d’ aarde tot redding van miljoenen 
Op weg naar een heerlijk paradijs. 
Kyrie Eleis! 
 
Immanuël, Zijn Naam is groot.  
(Naar Jesaja 9) 
Immanuël, Zijn Naam is groot. Hij is de Zoon van God, d’ Allerhoogste 
En de Heere, zal geven aan Hem de troon van Zijn vader David.  
En Hij heersen over het huis van Jacob en aan Zijn rijk zal geen einde zijn. 
 


